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TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU, VƯỢT KHÓ KHĂN VÌ TRẺ 

THƠ 

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương nhà giáo thủ đô tiêu biểu. 

Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn 

đấu không mệt mỏi vượt khó vươn lên trong công tác, nhiệt tình giàu lòng nhân 

ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ. 

Cô giáo Nguyễn Thị Nền sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là cán 

bộ xã, nên ngay từ nhỏ cô đã được dậy dỗ chỉ bảo hết lòng của người cha thân 

yêu, là một cô gái nông thôn nơi làng quê nghèo sau khi học hết lớp 12 với lòng 

yêu nghề mến trẻ cô đã chọn cho mình thi vào trường Trung cấp sư phạm mầm 

non Hà Tây, lúc ấy những cô gái chọn cho mình con đường học hành nơi thôn quê 

là rất hiếm hoi, bởi trong suy nghĩ của mọi người con gái học để làm gì?, chỉ tốn 

cơm tốn gạo của bố mẹ………vì thế sau khi học xong họ đều đi xây dựng gia đình 

ở cái tuổi 16,17, nhưng với cô thì khác. Chính sự lựa chọn ấy đã gắn bó cuộc đời 

cô với sự nghiệp trồng người. 

Đúng như Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây 

                                             Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. 

  Cô giáo Nguyễn Thị Nền là giáo viên trường mầm non Xuân Dương – 

huyện Thanh Oai- Thành phố Hà Nội, đã có 24 năm cống hiến cho bậc học mầm 

non, là một giáo viên có hoàn cảnh khó khăn: Chồng làm nông nghiệp, năm 2014 

trong một lần đi khám chồng cô được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh gan, bụng 

thường xuyên chướng to, chân tay phù nề, tháng nào cũng phải khám và điều trị 

thuốc tại viện 103, hiện nay không lao động được, cả gia đình sống bằng đồng 

lương ít ỏi của cô, cô phải một mình vừa chăm sóc chồng và nuôi đứa con gái duy 

nhất năm nay đang học lớp 11. Nhưng vào những ngày đầu tháng 5/2020 do bệnh 

tình trở nặng chồng cô đã rời bỏ cô, rời bỏ đứa con gái và gia đình ra đi mãi mãi. 

Người phụ nữ bé nhỏ, hiền lành ấy một mình lo tang cho chồng giữa mùa dịch 

bệnh đang bùng phát, cả nước đang thực hiện cách ly xã hội, nhìn cảnh người đàn 

ông, người trụ cột của gia đình nằm xuống để lại bao gánh vác lo toan bộn bề cuộc 

sống cho người ở lại mà thấy thương chị vô cùng. Thực hiện công công văn dãn 

cách xã hội đám tang anh thưa thớt bóng người, người thân bạn bè đến viếng anh 



được chia ra thành các đoàn nhỏ. Ôi ! anh đi rồi thấy thương chị và cháu nhiều 

quá, chỉ biết động viên chị trong lúc này để chị lấy lại tinh thần, thế là từ nay 2 

mẹ con phải lương tựa vào nhau mà sống, thiếu thốn đi tình cảm của người chồng 

và người cha. Ông trời đã cướp đi mạng sống của chồng chị nhưng cũng bù lại 

chị có một đứa con cũng rất hiểu chuyện đây là động lực để chị bước tiếp đoạn 

đường về sau khi thiếu bóng anh. Thương mẹ vất vả con gái chị học rất giỏi năm 

nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và tham gia các đội tuyển thi Olympic của 

trường.  

Gia đình chị thuộc diện gia đình khó khăn trong xã nhưng trong công tác 

cô vẫn hết lòng tận tụy với công việc, luôn yêu thương quan tâm chăm sóc các 

cháu như con đẻ của mình, sống giản dị luôn hòa đồng với mọi người, nên được 

đồng nghiệp kính trọng, các cháu yêu mến và phụ huynh tin tưởng. Cô xứng đáng 

là một tấm gương tốt một cô giáo mẫu mực. 

Trong phong trào học tập và làm theo lời Bác, thực hiện phương châm “Mỗi 

thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cô giáo Nguyễn Thị 

Nền - giáo viên giáo viên trường Mầm non Xuân Dương – huyện Thanh Oai- 

Thành phố Hà Nội là một tấm gương tiêu biểu làm theo lời Bác, luôn gương mẫu 

trong mọi công việc được đồng nghiệp, học sinh tin yêu và nhân dân quý mến. 

Sau khi tốt nghiệp trường PTTH năm 1993, cô giáo Nguyễn Thị Nền xin  đi học 

lớp Trung cấp sư phạm mầm non Hà Tây khóa 1994 - 1996, năm 1997 cô vào 

công tác tại trường Mầm non Xuân Dương đến nay. Nghe câu chuyện các cô trong 

trường kể lại tôi cảm thấy khâm phục nghị lực của cô Nền và một số cô giáo khác 

trong trường cùng thời đó. Các cô bám trường bám lớp từ những lúc trường còn 

chẳng ra trường, phải học tạm nhà dân, cơ sở vật chất thiếu thốn,  trường lớp dột 

nát, ngày nắng thì có lớp ngày mưa thì cô trò phải ngồi dồn 1 góc các cháu phải 

ngồi co chân lên ghế còn cô phải sắn quần tận đầu gối dùng chậu, xô, múc từng 

chậu nước để đổ ra đường. Công trình vệ sinh không có các cô phải quây một góc 

sân cho các cháu đi vệ sinh vào bô chiều đến cô lại dồn vào 1 xô mang đi đoạn 

đường 1 km để đổ. Ngày đó giáo viên thì ít trẻ lại đông có lớp 39- 40 cháu/ 1 lớp 

mà mỗi lớp chỉ có 1 cô, tiền lương cho các cô được trả theo vụ, một năm có 2 vụ 

và mỗi vụ các cô chỉ có 20 kg thóc. Khó khăn là thế nhưng cô không hề nản vẫn 

miệt mài với công việc của mình trong khi đó lứa chị em cùng theo học mầm non 

với cô và cùng ra lớp với cô họ đã lần lượt bỏ nghề vì lương thấp không đủ trang 

trải cho cuộc sống. 

Công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non rất vất vả, nhưng cô không hề nản 

lòng, ngược lại cô luôn là giáo viên hết sức tận tụy, chịu khó, tự học, tìm tòi, học 



hỏi đồng nghiệp để tích lũy kiến thức chuyên môn cho bản thân. Nhiệt tình giúp 

đỡ đồng nghiệp mấy năm gần đây nhà trường được biên chế thêm giáo viên mới 

ra trường chuyên môn chưa vững, chưa có kinh nghiệm giảng dạy, từ một giáo 

viên cứng đứng lớp 5 tuổi cô đã xin với ban giám hiệu nhà trường xuống lớp 3 

tuổi để dìu dăt và dạy bảo các bạn mới vào nghề. Trong công việc cô luôn gương 

mẫu, yêu nghề, mến trẻ, hăng say, nhiệt tình, tích cực tham gia mọi phong trào 

hoạt động chung của trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn 

là một giáo viên chủ nhiệm giỏi.  

 Một điều đáng ghi nhận ở cô giáo Nguyễn Thị Nền nữa là ý chí luôn biết 

khắc phục hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên dù ở vai trò, nhiệm vụ nào cô 

cũng luôn hoàn thành bằng cả cái tâm và lòng nhiệt huyết. Sau 24 năm công tác, 

cô đã không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tham khảo các 

loại tài liệu, sách báo để nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình. Có thể nói, với 

lòng tận tâm trong sự nghiệp “trồng người” cô giáo Nguyễn Thị Nền đã cống hiến 

hết mình cho sự nghiệp giáo dục huyện nhà. Cô thật xứng đáng là một giáo viên 

tiêu biểu trong ngành và là tấm gương sáng để các giáo viên và học sinh học tập 

và noi theo. / 
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